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Intro 
In de eerste studie onder de noemer 'De Heilige Geest' zagen we hoe belangrijk de 
vervulling met de derde persoon van de Godheid is in relatie tot het gaan van de 'weg 
omhoog' met het oog op het zoonschap - het delen in de troon. 

In de vorige studie werd in dit verband gewezen op Romeinen 8:15 dat zegt: …gij hebt 
ontvangen de Geest van het Zoonschap, terwijl, onder verwijzing naar vers 17, het 
onderscheidt tussen kind en erfgenaam is aangegeven - [n]u zijn wij kinderen…, op weg 
naar het zoonschap, dat alles te maken heeft met de wederkomst van Christus en het 
daaraan (aan de opname etc.) deelhebben. 'Kind' duidt op het gered zijn, 'zoon' op het 
doel waar naar toe het kind groeit - dient te groeien. Misschein dat het met het oog op 
dit laatste goed is een in de vorige studie aangehaalde uitspraak van Andrew Murray 
nogmaals aan te halen: Denk niet dat u één ogenblik als christen kunt leven zonder 
inwoning van de Heilige Geest. Zou het kunnen zijn dat zoveel arm geestelijk leven hier 



haar oorsprong vindt - zo weinig 'kinderen' gaan voor het zoonschap? Denk aan de 
woorden van Jezus in Johannes 10:10 dat zegt: Ik ben gekomen opdat zij leven hebben 
en overvloed!! Hoe sprekend zijn in deze de volgende tekstplaatsen: 1 Timotheüs 1:14, 

Filipenzen 4:13 en Romeinen 8:37 allemaal wijzend op 
'het meer'. Bent u op weg naar het zoonschap?  

Tot slot van deze introductie - voor we in deze studie nu 
verder gaan met stil te staan bij de gaven van de Geest - 
nog even twee door te nemen tekstplaatsen die duidelijk 
maken dat de vervulling met de Heilige Geest niet hetzelfde 
is als wedergeboorte: Ezechiël 36:26, 27 en Handelingen 
8:12. Ook uit de boodschap op de allereerste Pinksterdag 
blijkt dat het duideljk om meer gaat: Handelingen 2:38.  

De vervulling met de Heilige Geest is een gebeuren dat valt 
na te vertellen omdat de Geest zich onder meer openbaart 
door middel van gaven. Heel opmerkelijk dat ook over de 
Heilige Geest zelf wordt gesproken als zijnde een 'gave' 

(Hand. 2:38 - en daar ook genoemd wordt de Geest der belofte). Wat 'gave' in deze 
inhoudt wordt duidelijk vanuit Efeze 1:13, 14 waar gesteld wordt dat de heilige Geest 
der belofte een gave is in de zin van een onderpand van onze erfenis - en die erfenis 
raakt opnieuw 'het doel' van God. De schrijver van de Hebreeënbrief spreekt over 'de 
krachten van e toekomende eeuw' (Hebr. 6:5) en dan zitten we bij de uitingen van de 
volheid van de Heilige Geest, uitingen die een 'bewijs' vormen van het vervuld zijn. Wat 
zegt Gods Woord ten aanzien van de gaven van God (zie Jac. 1:17 e.v.)?  
 

De gaven van de Heilige Geest 
Voor naar de hiertoe specifieke hoofdstukken uit de eerste brief aan de Corinthiërs te 
gaan eerst een verwijzen naar Johannes 16:5-15. Voor de behandeling van de gaven 
neemt met name vers 14 een centrale plaats in: Hij zal Mij verheerlijken. Ofwel, dat is 
het hoofddoel van Gods Geest - ook in en door de gaven! Het eerste bijbelgedeelte dat 
duidelijkheid geeft over de gaven van de Heilige Geest is 1 Corinthiërs 12:1-11 
Wat als eerste opvalt is dat de gaven van de Heilige Geest worden omschreven als 
'uitingen des Geestes' (1 Cor. 12:1). Dit onderstreept wat hiervoor is gezegd, namelijk 
dat de vervulling merkbaar is. Heel direct daarmee verbonden is vers 7 van datzelfde 
hoofdstuk 12 waarbij het 'ieder' onderstreept mag worden! Er zijn geen uitzonderingen 
als het gaat om de gaven. Uit vers 4 blijkt, dat er verschillende gaven zijn - 
verscheidenheid in gaven, maar nogmaals: aan ieder wordt de openbaring van de Geest 
gegeven! en vergeten we daarbij niet de notie: tot welzijn van allen. Dit laatste 
benadrukt eveneens de noodzaak van de vervulling. De gemeente staat centraal, haar 
welzijn - het aspect van de opbouw daarvan. 

Het is in vers 8 vv dat we dan negen uitingen/gaven genoemd zien worden. Negen 
verschillende uitingen: 1. Met wijsheid spreken, 2. Met kennis spreken, 3. Geloof, 4. 
Gaven van genezingen, 5. Werking van krachten, 6. Profetie, 7. Onderscheid van 
geesten, 8. Tongen, 9. Vertolking van tongen. 

Voor de negen gaven te behandelen, is het belangrijk eerst op het volgende te wijzen. 
In Galaten 5:22 en 23 wordt gesproken over 'de vrucht van de Geest'. Opmerkelijk is 
dat deze negen facetten kent. Is dat toeval? Helaas zien we binnen de kringen waar veel 
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en graag (en ook terecht!) gesproken wordt over de vervulling (of doop) met de Heilige 
Geest, wat vaak de nadruk eenzijdig gelegd wordt op de gaven van de Geest. Vergeten 
wordt dan dat de gaven zonder vrucht in feite loos genoemd moeten worden (zie 1 Cor. 
13!). Als stelling mag geponeerd worden dat: de echtheid van de 
gaven, als zijnde van de Heilige Geest, uit de vrucht valt af te 
lezen! Hoe meer de vrucht zich zet, hoe meer de Geest de 
mogelijkheid krijgt zijn gaven uit te werken. Binnen het 
Oude Testament was de granaatappel aan de zoom van 
de (Hoge)priesterkleding (Ex. 38:33 e.v.) een 
heenwijzing naar de vrucht van de Geest, terwijl het 
belletje ernaast (van zuiver goud) er de aandacht op 
vestigde! De granaatappel kenmerkt zich door de 
verschillende (bloedrode) faccetten in de vrucht. Het accent bij de 
vervulling met de Heilige Geest ligt, zonder vrucht en gave tegen elkaar uit 
te spelen, in eerste instantie dus op de vrucht.  

Dan nu het punt van de negen gaven. De meest besproken, genoemde en door tal van 
'pinkstermensen' helaas gepushte gave is de achtste gave, de gave van de tongentaal. 
Deze gave wordt door menigeen neergezet als het ultieme - en zelfs noodzakelijk - 
bewijs van de vervulling met de Heilige Geest. Vergeten wordt wat er nadrukkelijk in 
vers 30 van 1 Corinthiërs 12 gezegd wordt ten aanzien van onder meer tongentaal: 
Spreken soms allen in tongen? Desalniettemin mag wel gesteld worden dat binnen het 
boek Handelingen tongentaal naast profetie wel steeds vanaf de eerst Pinksterdag 
nadrukkelijk als opvallenste uiting voorkwam (zelfs ver na de eerste Pinksterdag, zie 
Hand. 19:6 - deze gebeurtenis vond ongeveer 20 jaar later plaats). 

Wat is tongetaal? Het is de door de Heilige Geest gegeven mogelijkheid om in een 
onbekende taal van mensen of engelen te spreken (vgl. 1 Cor. 13:1). 

Heeft dat zin? Misschien is het goed om hier dan nog eens te 
wijzen op Jacobus 1:17 dat zegt dat elke gave van God goed 

is. Het nut van tongentaal blijkt uit 1 Corinthiërs 14:2 daar 
blijkt dat er in tongentaal tot God wordt gesproken in 
geheimenissen (soms middels vertolkin - de negende gave 
- onthult). Vervolgens sticht men zichzelf (1 Cor. 14:4). 
Met andere woorden, tongentaal heeft een geestelijke, 

persoonlijke groeifunctie en brengt direct in contact met 
God. Uit het slot van 1 Corinthiërs 14:5 blijkt dat het soms 

een dergelijke functie ook voor de gemeente heeft (n.b.! zie hier 
het gegeven onderscheid tussen de functie van tongentaal en 

profetie - de laatste is meer dan de eerste en naast stichtend, vermanend 
en bemoedigend). Indien de tongetaal zich binnen de gemeente manifesteert, is het een 
door God gesteld vereiste dat er uitleg én orde is (vgl. 1 Cor. 14:27-29), een zaak waar 
menig pinksterchristen/gemeente geen boodschap aan schijnt te hebben. Daarnaast 
blijkt dat het enkel stichtend is en tot God gericht en… een teken voor ongelovigen (zie 1 
Cor. 14:22 en Hand. 1:11. Wat staat centraal: het God groot maken). 

Nergens lezen we dat deze gave eenmalig is, nee, het blijkt zelfs dat men meer dan één 
tongentaal kan ontvangen. Zo dankt bijvoorbeeld Paulus God ervoor dat hij in meerdere 
tongen spreekt (1 Cor. 14:18 - het Grieks zegt niet dat hij meer in tongen spreekt dan, 
maar dat hij in meerdere tongen spreekt en dat in vergelijking met allen). Het is Paulus 
dei nota bene oproept om naar de gaven van de Geest te jagen, terwijl hij zich 
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nadrukkelijk uitspreekt over het spreken in tongen - zie vers 5 (1 Cor. 14). Interessant 
is hier ook vers 39 (van 1 Cor. 14). Maar alles onder de noemer van vers 40 (1 Cor. 
14). Hetgeen Paulus hier zegt, geldt ook de overige gaven. 

Blijkens Handelingen 19 is naast tongetaal als uiting, profetie een teken van het 
vervuld zijn met de Heilige Geest. Misschien omdat tongetaal en profetie de vervulling zo 
vaak direct begeleiden, worden zij zo nadrukkelijk door Paulus uitgewerkt? Hij geeft in 
zijn uitwerking aan dat wie profeteert meer is dan wie in tongen spreekt (1 Cor. 14:5b). 
Toch verzet Paulus zich in 1 Corinthiërs 12:12 e.v. nadrukkelijk tegen een ongezonde 
'concurrentie' of een opgeblazen vergelijken van de twee. Het plus bij profetie, evenals 
de ovirge gaven, op tongentaal is: dat zij allen direct gericht zijn op allereerst de 
stichting van de gemeente - zie 1 Corinthiërs 14:3, terwijl uit dat vers ook blijkt dat de 
werking meer is. Tongentaal is alleen stichtend, profetie daarentegen is stichtend, 
vermanend en bemoedigend. Ook hier geldt dat (zoals trowuens bij elke gave/uiting), 
zonder de vrucht van de Geest is ze loos (1 Cor. 13:2a)! 

Dat ook hier orde nodig is, blijkt uit 1 Corinthiërs 14:29 e.v., met de nadruk 
(nogmaals) op vers 37. (Valt u in vers 30 het plus van een openbaring op boven de 
profetie?) 
Evenals tongentaal heeft ook profetie een meervoudig resultaat: 1. Voor gelovigen en 2. 
Voor ongelovigen (1 Cor. 14:23-25). De volgorde blijkt hier wel net andersom dan bij 
tongentaal. Is het bij tongentaal ongelovige, gemeente - bij profetie staat gemeente voor 
ongelovige als het gaat om het 'teken zijn'. Hoe nadrukkelijk Paulus wil dat deze uitingen 
een plaats zullen hebben binnen het gemeente zijn - juist met het oog op het gemeente 
zijn - blijkt uit 1 Corinthiërs 14:39. 

Tot slot wordt kort ingegaan op de overige gaven/uitingen. Allereerst het met wijsheid 
spreken en het met kennis spreken (1 Cor. 12:8). Twee onderscheiden gaven waarvan 
ten aanzien van de laatste - het met kennis spreken - duidelijk mag zijn, dat dit een 
geworteld zijn in het Woord vraagt, terwijl er hier dan gedacht kan worden aan kennis in 
de zin van openbaring rechtstreeks uit het hart van God, maar altijd analoog aan het 
Woord. Het gaat hier om een gave, een uiting van de Geest die het kennen van Christus 
doet toenemen. Voor deze uiting, alsook die van het met wijsheid spreken, kan 
bijvoorbeeld gewezen worden op Stefanus - Handelingen 6 (met name vers 10). Ook 
kan er bijvoorbeeld, als het gaat om het kennen van 'het geheimenis', verwezen worden 
naar de apostel Paulus zelf vanuit diens wijsheid van het kruis. Het gaat hier om twee 
uitingen van de Geest die elke exegeet dient na te jagen wil het Woord 
spreken/aanspreken. Natuurlijk moet hier ook gewezen worden op de tekst waarin Jezus 
stelt dat je noot bevreesd behoeft te zijn over wat je moet zeggen, de Geest brengt het 
te binnen (Marc. 13:11). Hoe raakt dit de woorden van Jezus als Hij zegt 'Hij zal uit het 
mijne nemen en het u verkondigen' (Joh. 16:13-15, m.n. vers 14). 

Vervolgens spreekt Paulus over de gave, uiting van geloof. Ds. Glashouwer stelde hierbij 
ooit eens dat het hierbij niet gaar om het zaligmakend geloof, maar om he geloof dat 
bergen verzet en daarbij verwees hij bovendien naar 1 Cor. 13:13. We kunnen hier 
denken aan geloof in genezing.  

Als vierde spreekt Paulus over gaven van genezingen (vers 9) (vgl. bijvoorbeeld Petrus 
in Hand. 9:32 v.v.). Opmerkelijk is het dat Paulus ten aanzien van deze uiting zich in 
het meervoud uitdrukt - gaven van genezingen. Het is dr. Kraan die in deze op 
incidentele momenten duidt waarop iemand door Gods Geest in die zin gebruikt wordt. 



Dit in tegenstelling tot Jacobus 5:14 v. waar over genezing gesproken wordt door 
tussenkomst van de oudsten. (Voor een verdere uitwerking van deze (en ook de andere) 
gave(n) is te verwijzen naar de afzonderlijke studieserie over de Heilige Geest op de site 
van Bijbels perspectief.) 

Als vijfde spreekt Paulus over werking van krachten (vers 10). We moeten hier denken 
aan uitzonderlijke zaken als bijvoorbeeld de opwekking van de uit het raam gevallen 
jongeman tijdens een studie gegeven door Paulus(Hand. 20:9 v.v), of aan Petrus die 
een Dorcas opwekte (Hand. 9:36 v.v), maar ook aan wat er gebeurde bij Ananias en 
Safira (Hand. 5) etc. etc.  

Aansluitend aan profetie spreekt Paulus in vers 10 over het onderscheiden van geesten. 
Hierbij moet niet alleen gedacht worden aan demonologie in de zin van de strijd in de 
hemelse gewesten (Ef. 6:10 v.v.) als zodanig en aan het uitwerpen van demonen in het 
bijzonder, maar ook aan leringen die afkomstig (kunnen) zijn van boze geesten (1 Tim. 
4:1). Een verhelderend Bijbelgedeelte in deze is 1 Johannes 4:1-6. (Een afzonderlijke 
studie over de strijd in de hemelse gewesten zal nog op de site verschijnen). 

Als laatste dient het vertolken van tongen genoemd te worden (vers 10). Het mag 
duidelijk zijn dat deze gave nauw aansluit bij het spreken in tongen. Het gaat daarbij om 
het vertalen van wat er in tongen wordt gesproken. In veel charismatische en 
pinksterkringen wordt vergeten dat de Bijbel nadrukkelijk aangeeft dat er slechts in het 
openbaar binnen de gemeente in tongen mag worden gesproken wanneer blijkt dat 
iemand aanwezig is met de gave van vertolking. Is dat niet het geval dan dient er niet in 
tongen gesproken te worden (vgl. 1 Cor. 14, met name vers 28). Het zou een geestelijk 
gezonde zaak zijn wanneer binnen deze gemeenten eens geluisterd en gehandeld werd 
naar het Woord van God als het gaat om de gaven van de Geest. Dit zou chaos, zielse 
wildgroei en verwarring voorkomen. 

Afsluitend 
De gaven van de Heilige Geest bedoelen, nogmaals, 
God in zijn Drie-eenheid te verheerlijken en het 
vervuld zijn te onderstrepen! Het is God zelf die in 
zijn Woord door de mond van de apostel Paulus 
oproept om te streven naar de gaven van de Geest 
en de jagen naar de vrucht van de Geest zonder 
het een tegen het ander uit te spelen. Hoor de 
oproep: wordt vervuld met de Heilige Geest (Ef. 
5:18). Hoe? Buig bij Golgotha en spreek uit 
gerekend te willen worden als met Jezus te zijn 
meegekruisigd - dit wil zeggen, door bewust je IK prijs te geven en 
voor dood te houden. Golgotha is de basis voor Pinksteren. Geen Pinksteren zonder 
Pasen. Bovendien zal de ervaring van Pinksteren je altijd terug brengen bij Goede Vrijdag 
en Pasen! Bid om reiniging door het bloed van Jezus. Gods Geest komt niet waar niet 
door het bloed gereinigd is. 

Voor vragen of reacties wordt verwezen naar de mogelijkheid tot contact zoals 
aangegeven op de site. In de volgende studie wordt onder de noemer 'bouwen op het 
fundament en daaraan gerelateerde onderwerpen' ingegaan op Heiliging als werkwoord.  

  


